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Kattenvriendschap 
 
De stichting bestaat alweer achtendertig jaar. Ook vóór die tijd 
was Els al bezig met het vangen en opknappen van verdrietige diertjes. 
Kittens en oude katten, meestal verwaarloosd en verstoten. Als het even 
kon socialiseerde ze ze weer tot ‘geen lieve, maar wel handelbare’ diertjes.  
Ikzelf doe dit werk nu achtentwintig jaar en heb er zo veel van geleerd. 
Over katten en kittens, over medische verzorging: medicatie, ziektes, eerste 
hulp en gedrag. En waar veel ervaring voor nodig is voor je het in de vingers 
hebt, is het vangen van verwilderde diertjes. En ook heel veel geduld!  
 
De dieren die wij hebben gevangen, kwamen over het algemeen uit zeer 
benarde situaties. Er zwierven dieren bij een verlaten boerderij met soms 
wel dertig katjes bij elkaar. Of op een industrieterrein in een grote kolonie. 
Nachten brachten we door met vangkooien en heel veel geduld. Als het was 
gelukt en we katten hadden gevangen, hadden we een euforisch gevoel. 
Een feeststemming omdat ze nu van de straat waren. Want hoe triest was 
hun leven en nu kunnen we dat leven beter maken… Geen kou en honger 
meer lijden! Daar gaat het ons allemaal om.  
 
Eenmaal gevangen steriliseren of castreren we de dieren zo snel mogelijk. 
Als dat achter de rug is, krijgen ze veel meer rust in hun lijf. Ze verliezen de 
drang tot vechten, omdat het niet meer nodig is. 
Partners hoeven ze niet meer te zoeken en eten is er 
ruim voldoende. De diertjes vinden daardoor rust en 
stabiliteit. Er zijn veel warme mandjes en wie wil, 
krijgt knuffels. Bij verwilderde katten is aangehaald 
worden niet vanzelfsprekend. Daar werken we 
natuurlijk aan en vaak blijkt dat zelfs wilde katten 
langzaamaan meer vertrouwen krijgen in mensen.  
 
Maar lang niet altijd. Sommige katten hebben alleen 
vertrouwen in andere katten. Bij de opvang zijn veel bange katjes die steun 
zoeken bij elkaar, zoals Pien en Siem. Ze kwamen elkaar tegen na alle 
ellende in hun leven. Siem kwam van een industrieterrein en Pien uit een 
winkel voor levensmiddelen. Ze was daar om muizen te vangen en had geen 
leuk leven. Sterker nog, ze kwam vast te zitten op een lijmplank die voor 
muizen was bedoeld. Het gevolg was kapotte voetjes en het duurde lang 
voordat ze genezen waren. Pien en Siem waren allebei heel bang. Ze 
vonden elkaars warme pootjes. Ze zijn nu al 8 jaar onafscheidelijk. Als een 
van de twee ziek is en in de kennel moet worden verzorgd, zit de ander 
trouw te wachten voor de kennel en hard te miauwen. Na terugkomst in de 
groep, eten ze onmiddellijk weer samen uit één bakje of gaan in een warme 
mand liggen om elkaar te wassen.  
 
Door de jaren heen waren ze niet de enige die 
onafscheidelijk raakten. Veel katten vinden een 
vast maatje om mee te slapen, te spelen of 
samen te gluren naar vogeltjes door de spleten 
van de schutting. Soms stoeien ze, doen een 
soort van judo en rennen achter elkaar aan om 
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heerlijk te dollen. Catootje en Bas zijn ook een duo dat al jaren vriendjes is. Het zijn diertjes van de 
straat. We kennen hun verhaal niet. Maar dat is niet meer van belang, want ze zijn weer gelukkig.  
 
Maarten en Marie kwamen elkaar tegen bij ons in de tuin. Beide schuw en verwilderd. Maarten kwam 
onder een vloer van een Amsterdams pand vandaan. Hoe hij daar kwam, is onbekend. De man die ons 
belde in 2013, was niet de eigenaar van het pand. Hij vroeg ons Maarten te vangen en of de kat bij ons 
mocht komen wonen. Marie kwam van de stichting ‘Amsterdamse Zwerfkat’. Deze stichting heeft 
chronisch te weinig adoptie-adressen voor onplaatsbare katten. In 2014 bezochten Els en ik deze 
stichting en kozen vijf katjes die we een fijne pensioentijd gunden… 
waaronder Marie. Marie was daar een eenling, zeer schuw en al drie jaar 
zonder vriendjes.  
 
In onze tuin zochten Maarten en Marie al snel elkaars warmte en veiligheid 
op. En nu zijn we negen jaar verder. Ze zoeken elkaar nog steeds dagelijks op. 
Marie groeide hier uit tot de bijzondere rol van ‘moeder overste’ van nieuwe 
en angstige katjes. Ze verwelkomt ze, wast ze en nodigt ze uit in haar mand. 
Ze verzorgt ze warm en liefdevol zolang ze willen.  
 
Eenogige Syl woonde bij een lieve jonge vrouw in Amsterdam, die kansarme katjes uit het buitenland 
opving. Helaas overleed ze. Syl kwam bij ons, samen met zijn bange huisgenoten. Hij sloot vriendschap 
met Maarten en Marie. Ze slapen heel graag met zijn drieën in een mand, lekker knus bij elkaar. Het is 
prachtig om te zien dat bange katten elkaar opzoeken juist omdat ze het niet op mensen hebben. Ze 
zien ons alleen als voedsel-verstrekker. Zij knuffelen met elkaar, niet met mensen... Soms knappen 
angstige diertjes na jaren zo op dat we ze wel kunnen aaien en aanhalen. Maar dat moment komt echter 
niet bij alle katten.  
 
Ik vind het prachtig om te zien en geniet van deze vriendschappen. Ook Mies 
en Lana, al 5 jaar bij ons in de tuin werden zo vriendinnen van elkaar. Ze 
brengen de dagen veelal samen door en willen dicht bij elkaar zijn. Wat is er 
nu mooier dan vriendschap in het leven? Dieren zijn zo trouw aan elkaar.  
 
Deze vriendschappen hebben ook een keerzijde. Bij het overlijden van een 
katten-vriendje start een rouwperiode voor de achterblijver. Dit kan een paar 
dagen tot weken duren. Want ook dieren kennen diep verdriet en rouw. Dan 
zie je soms ook tranen en ze gedragen zich boos, soms zelfs maanden lang. 
Om die reden is het belangrijk dat dieren afscheid kunnen nemen van een vriendje. Wij leggen na het 
overlijden van een katje altijd het dode lichaam in een mand, zodat de andere katten afscheid kunnen 
nemen. Vele katjes doen dat dan ook. Ze lopen langs de mand en snuffelen of kijken even. Soms gaan ze 
bij een dood vriendje liggen tot ze het genoeg vinden. Dit verschilt van kat tot kat. Het is heel belangrijk 
om ruimte te maken voor verwerking van zo’n verlies.  
 
Diertjes hebben net als wij een ziel, een karakter, emoties en gevoelens van pijn. Dat is niet anders dan 
bij ons mensen. Wij vinden het belangrijk dat dit er ook allemaal mag zijn. Respect voor al het leven en 
ook voor de dood. 
 
Warme groet, Annemieke 

http://www.helpdezwerfkat.nl/
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Mooie Moor en Rode Rakker 
 
Mooie Moor was onsportief, 
grof gespierd en agressief. 
Hij sloeg en mepte zonder reden, 
of… een reden niet in ’t heden 
 
Rode Rakker was zeer rustig, 
liever lui en gemakzuchtig. 
Hij liet zich echter niet zomaar slaan, 
en kon die Mooie Moor wel aan 
 
Sprong Moor Rakker op de rug, 
dan judode Rakker lekker terug. 
Met houdgreep, beenklem, stoffer-en-blik:  
twee katers met een judo-klik 
 
Rakker had niets tegen het krasje 
op Mooie Moors’ opvliegend bastje. 
Behield zijn rust: was meer op spelen 
dan op geweld belust 

 
 
Zo vond Mooie Moor zijns gelijke  
Hij wilde niet van Rakkers zijde wijken 
Ze wasten, aten en stoeiden zo rap 
Genoten samen van hun vriendschap 
 
Helaas Rakker werd ziek en ging heen 
en Mooie Moor z’n anker verdween… 
Hij werd weer een kwelgeest 
En ramde zijn ellende om zich heen 
 
Het verlies van zijn makker Rakker 
Opende weer het magazijn 
van ervaren woede, gemis, tekort en pijn. 
 
Pas na jaren ouder en grijzer, 
werd Mooie Moor een beetje wijzer. 
Zijn liefde voor Rakker was niet verstomd 
Berusting suste de pijnen rond zijn wond 
 

  
 
 

Ik ben Minoes  
 

Ik ben een verlegen meisje. Niet echt heel raar, want ik ben slecht behandeld 
voor ik bij Stichting Help de Zwerfkat kwam. Ik woon hier nog maar een paar 
weken en moet nog een beetje wennen. Gelukkig ben ik niet de enige. Ik zie 
meer bange katjes om me heen. Je herkent dat vast .. de kat en de boom...  
Ik heb al ontdekt dat er de hele dag lekker eten staat. Maar ik voel me toch niet 
veilig. Niet bij mensen en ook niet bij katten. Ik eet daardoor niet rustig. 
Misschien komt dat later. Misschien komt er nog een stoere kater bij wie ik me 
veilig voel.  
 
Ik schuifelde hier niet binnen met een goed gevulde portefeuille tussen mijn 

pootjes... Die gaf mijn vorige baas me niet mee. Dus ik ben hier wel, maar op de pof… Ik weet niet 
zeker hoe lang dat goed gaat. Zou ik hier wel mogen blijven? Heeft u misschien nog een paar brokjes 
voor mij over? Daar zou u de stichting meehelpen om haar goede werk te blijven doen. Misschien 
kunt u en wilt u de stichting helpen met een bijdrage voor mij en de andere diertjes?  
Dat maakt mij minder onzeker over wat er nog komt. Ik hoop dat u wat centjes kunt missen.  
 
Hartelijk bedankt alvast! 
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Kom ook naar een knusse kattenadoptiemiddag!  
We nodigen adoptie- ouders en mensen die overwegen dat te worden uit voor een knusse 
middag waarop u naar de katten kunt komen kijken. U bent welkom op zaterdag 25 mei en 
22 juni 2024. Rond de 10 mensen ontvangen we dan in onze tuin tussen 14.00 en 16.00u. U 
kunt tijdens een gezellige en ontspannen ontvangst  genieten van gesprek en knuffelen met 
de katjes. Laat mij weten wanneer u wilt komen bij voorkeur met een mailtje, maar per 
telefoon is ook gezellig. U bent welkom en vol is vol.  
Ik hoop u dan te ontmoeten! 
 
Annemieke 

 

Wij danken alle donateurs, adoptieouders, 
dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen 
die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk 
te kunnen blijven doen! 
 
Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid 
om onze stichting financieel te steunen, 
zonder dat het u geld kost. Dit kan met online 
aankopen die via de website van SponsorKliks 
gedaan worden. Hiervoor logt u in op: 
https://www.sponsorkliks.com 
 
Kloppen uw gegevens nog? Indien dit niet het 
geval is, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens 
doorgeven? Dat kan per post, telefonisch of 
via e-mail. De gegevens vindt u bovenaan deze 
Kattebel. 
 
 
 
 

Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan 
onze stichting sinds we op 1 januari 2008 door 

de belastingdienst gewaardeerd zijn als 
organisatie met een algemeen nut (ANBI). 

Daardoor hoeft de stichting geen 
successierecht te betalen over legaten en 

erfenissen. Wij zijn u heel erg dankbaar als u 
ons wilt opnemen in uw nalatenschap. 

 
Indien u uw donateurschap wilt beëindigen - 
wat wij niet hopen - wilt u dit dan alstublieft 

even aan ons melden? Wij halen dan uw 
gegevens uit ons bestand en voorkomen zo 

onnodige kosten. 
 

 
 

 
 

 
 

 
U kunt eenvoudig een donatie doen door de QR-code hiernaast voor de 
camera van uw smartphone te houden. Dan verschijnt een knop waarmee 
u een internetpagina opent, waar u een bedrag invult en overmaakt. Deze 
QR-code is geldig tot eind december. U kunt natuurlijk ook gewoon via uw 
bank doneren.  
 

Of u nu een snoepje, een stukje vis of een hele vis doneert,  
we zijn blij met alle steun!  
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